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Overdenking 

Op pad voor de Koning! 

Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen; want deze is Mij een uitverkoren vat, om Mijn Naam te dragen voor de 

heidenen, en de koningen, en de kinderen Israëls. Want Ik zal hem tonen, hoeveel hij lijden moet om Mijn 

Naam. Handelingen 9:15 en 16. 
 

Naar aanleiding van de drie zendingsreizen die we de afgelopen tijd hebben overdacht, plaats ik bij wijze van 

een overdenking de dertig vragen die u en jou en mezelf gesteld zijn in de preek van zondag 19 april jl. Per 

zendingsreis zijn er tien vragen. 
 

We beginnen met de eerste reis (Handelingen 13,14) - (rond 45 - 48 na Christus) 

1. Verlang je ernaar om door de Heilige Geest afgezonderd te worden tot Gods werk, waar dan ook in ons 

land of in de wereld? (zie Hd. 13:2 - roeping Paulus en Barnabas) 

2. Besef je dat als je in Gods koninkrijk mag dienen, je mensen tegen zult komen die als kinderen van de 

duivel proberen om het werk van God te verstoren? (zie Hd. 13:10 - Zoals tovenaar Elymas die Sergius 

Paulus van het geloof wilde afhouden) 

3. Zouden wij net als Paulus in staat zijn vanwege onze godsvrucht en Bijbelkennis aan de hand van het 

Oude Testament onze Joodse medemensen te ‘overtuigen’ dat Jezus de Messias is? (zie Hd. 13:16-41 

naar aanleiding van de preek die Paulus in de synagoge van Antiochië in Pisidië hield) 

4. Geloven wij dat roeping en verkiezing (of het aanbod van genade en Gods vrijmacht) geen vijanden van 

elkaar zijn, maar in- en door de Heere Jezus de beste vrienden zijn? (zie Hd.13:38 en 48) 

5. Geloven we net zo hard in de zegen op het Woord als in het feit dat mensen ons zullen minachten en 

verstoten? (zie Hd.13:50) 

6. In hoeverre zijn wij geestelijk zo gerijpt dat wij verbittering van mensen tegenover ons en letterlijke of 

figuurlijke steniging kunnen combineren met vrijmoedigheid, blijdschap en volharding? (zie Hd.14:2-7-

Paulus en Barnabas in Ikonium) 

7. Hoe vaak zijn wij er getuigen van dat mensen opspringen van vreugde, al waren ze geestelijk nog zo 

kreupel en verlamd door het geloof in de Heere Jezus? (of zelfs letterlijk en lichamelijk genezing 

ontvingen?) (zie Hd.14:8-10-Paulus en Barnabas bij de genezing van de kreupel-geborene uit Lystre) 

8. Hoe verhoudt zich bij ons het verlangen naar geestelijke groei en het sterven aan de eer en lof van 

mensen? (zie Hd.14:15 - als Paulus de mensen ernstig waarschuwt om niet hèn, maar God te eren?) 

9. Drink je wel vaak en gretig genoeg uit de Bron van de zaligheid, waardoor je verkwikt en versterkt 

wordt om de vele verdrukkingen te kunnen dragen waardoor wij moeten ingaan in het Koninkrijk 

Gods? (zie Hd.14:22, toen Paulus de volgende dag na zijn steniging naar Derbe ging en op de terugreis 

naar Antiochië de nieuwe discipelen bemoedigde?) 

10. Kunnen wij ook de volle blijdschap ervaren als God alleen de eer krijgt van de zegen op ons werk, en 

geven we die eer Hem ook? (zie Hd.14:27 - als Paulus en Barnabas vertellen wat voor grote dingen God 

gedaan had en dat Hij de deur van het geloof voor hen geopend had). 
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De tweede reis: Handelingen 15:35 - 18:22 (Rond 48-51 na Christus) 

11. Zijn we voorbereid op mogelijke conflicten met geliefde medebroeders en zusters als we radicaal de 

Heere Jezus willen volgen en Hem gehoorzamen opdat we met Zijn Evangelie onze ongelovige of 

anders gelovige medemens willen bereiken? (zie Hd.15 toen op de apostel-vergadering in Jeruzalem 

besloten moest worden hoe de heiden-christenen moesten omgaan met de wetten van Mozes? 

12. Beseffen we wat voor een zegen het kan zijn om in vergaderingen echt te verlangen naar de leiding van 

de Heilige Geest, tot oplossing van conflicten en tot opbouw van de gemeenten? (zie Hd.15:31 toen het 

besluit uit Jeruzalem overgenomen werd door de nieuwe christengemeente in Antiochië - Syrië) 

13. Zul je je ervan bewust zijn dat er soms conflicten kunnen komen die verbittering en verwijdering tussen 

christenen en arbeiders in Gods wijngaard tot gevolg hebben, en zul je dit in geloof loslaten en 

overgeven in Gods handen, en zul je weigeren om jezelf hierdoor te laten verlammen? (Hd.15:36-38 

toen Paulus en Barnabas uiteen gingen vanwege een ernstig meningsverschil over Johannes Markus) 

14. Zul je niet ontmoedigd raken als Gods Geest de deur van jouw plannen sluit omdat Hij het venster wil 

openen met het vergezicht op oneindig betere plannen, waardoor meer mensen gezegend zullen 

worden? (zie Hd.16:6,7 toen Gods Geest hen verhinderde naar Azië en Bythinië te gaan) 

15. Zul je standvastig blijven aan je roeping, zelfs als je in weg achter Jezus Christus aan gesmaad, 

gegeseld en gevangen genomen wordt? (zie Hd.16:16-24 Paulus en Silas in Filippi) 

16. Zullen we geloven dat die sympathieke en aandachtig luisterende Lydia net zo hard de genade van 

Jezus nodig heeft als die ruwe en niets ontziende cipier? (zie Hd.16:15 en 33) 

17. Moet het ons niet vreselijk beschamen dat de mensen uit Thessalonica slechts drie sabbatten het 

evangelie hoorden, en tot geloof kwamen? En dat wij soms na 30 jaar (ca. 100 preken per jaar = 3000 

preken!) nog steeds niet bereid zijn om de Heere Jezus Christus te vertrouwen, te volgen en lief te 

hebben? (zie Hd.17:2-4) 

18. Zouden we niet meer zegen kunnen ontvangen op de preken als we net als de mensen uit Berea thuis de 

Bijbel verder zouden onderzoeken? (zie Hd.17:10,11) 

19. Zullen we proberen de Evangelisatie-preek van Paulus in Athene - te onderzoeken en in ons hart te 

bewaren zodat we in ons getuigen tegenover onze naaste, ons laten leiden door Paulus' strategie in die 

Woord-verkondiging? (zie Hd.17:16-34 - toen Paulus op de Areopagus aan Stoïcijnen en Epicureërs 

enerzijds aansloot bij hun denkwereld, maar anderzijds hen confronteerde met de boodschap van 

bekering, geloof en het oordeel verkondigde, waardoor weliswaar de meeste lachend wegliepen, maar 

Dionysius en Damaris tot geloof kwamen!) 

20. Zullen we dagelijks bidden of God ons doordrongen wil laten zijn van de kracht van Zijn Evangelie en 

van zijn Heilige Geest, dat de duisternis van een wereldstad vol hoererij, afgoderij, sportverdwazing, 

religieuze vijandschap, het niet kon verhinderen dat mensen tot geloof kwamen en hartvernieuwende 

genade ontvingen! (zie Hd.18: waar Paulus in Corinthe, de heerlijkste en onmogelijkste wonderen 

meemaakt, en anderhalf jaar -ondanks tegenstand- veel zegen ontvangt en ook getroost wordt door de 

vriendschap met Aquila & Priscilla). 

De derde reis: Handelingen 18:23 tot en met 21:26 (rond 54-58 na Christus) 

21. Zullen we beseffen dat welsprekendheid, Bijbelkennis en vurigheid van geest, niet automatisch 

betekenen dat we in elk opzicht de juiste visie op alles hebben, en zijn we ook bereid om ons door 

mensen die ons in liefde willen aanvullen en corrigeren te laten leiden? (Hand. 18:24 - 28, waar 

Apollos, die machtig was in de Schriften, en welsprekend en ijverig was, alleen wist van de doop van 

Johannes, en zich door Aquila & Priscilla nader liet onderwezen!) 

22. Verlangen we ernaar om alles wat de Heere wil geven met betrekking tot het werk van de Heilige 

Geest, ook daadwerkelijk te ontvangen en gaan we in ons pleiten om de belofte van de Heilige Geest 

ook echt tot het uiterste, omdat de meest geheiligde en de meest door de Heilige Geest vervulde christen 

ook de christen is met de meeste vreugde, vrede en liefde ontvangt en dat tot uiting brengt? (Hand.19: 

1-6 waar Paulus aan de mensen in Efeze vraagt of ze ook de Heilige Geest hebben ontvangen; zie ook 

Galaten 5:22 over de vrucht van de Geest) 

23. Wat zou er -menselijkerwijs gesproken(!)- gebeurd zijn als Paulus in plaats van anderhalf jaar in 

Corinthe, en twee jaar in Efeze (waar allen die van Azië waren, het Woord van God hoorden, zowel 

Joden als Grieken) thuisgebleven was, om jaren lang te studeren om de beste rabbijn of meest geleerde 

christen te zijn geworden van Jeruzalem? (zie Hd.19:10 en 18) Menselijkerwijs gesproken(!) zouden 

dan duizenden mensen verdwaald blijven in duisternis en verloren zijn gegaan! 

24. Hoe voelen wij ons (oud en jong) als we lezen dat de mensen uit Efeze hun boeken vol duistere magie -

die miljoenen euro’s waard waren-, tot as lieten verbranden, omdat ze ervan overtuigd waren dat het 

schadelijk was voor hun geestelijk leven en tot oneer van God, terwijl wij er zoveel moeite mee hebben 

om onze schermtijd, (op mobiel, laptop of computer) te onderwerpen aan de heerschappij van Christus? 

(zie Hand.19:18-20 waar het geloof van de mensen uit Efeze niet alleen bleef bij woorden, maar ook 

bleek in krachtig, concreet en radicaal breken met elke vorm van afgoderij, wat het hen ook kostte. En 

het verlies aan geld werd ruimschoots goedgemaakt door de grote zegen en geestelijke groei die daarna 

kwam). 

25. Wat zou er gebeuren als de voetbalstadions, zoals Amsterdam arena, de Kuip, en de Ziggo Dome of 

welk ander stadion of mega theater van popmuziek met XTC, alcohol en dans… en waar soms uren 

lang gejoeld en geschreeuwd wordt om de afgoden te eren, wat zou der gebeuren als die stadions en de 

pop- en partytempels onder de heerschappij kwamen van het Evangelie, en net als Diana(Artemis) van 

Efeze het uiteindelijk zou moeten verliezen van de kracht van God zoals geopenbaard in het Evangelie? 



(zie Hd. 19: 21-40 waar de mensen twee uur lang schreeuwend opkwamen voor de eer van de afgod 

Diana, en waar de zilversmid Demetrius, woedend en machteloos moest toezien dat Jezus Christus de 

duisternis overwon!) 

26. Geloven we wel genoeg in de zegen en de kracht die er uitgaat van het bijeenkomen van de kinderen 

van God, de verkwikking van het brood breken en het drinken van de wijn bij het avondmaal, en het 

samen optrekken in het reizen en bezoeken van- mensen die het Evangelie nog moeten horen, of weer 

moeten horen? (Hand. 20: 1-12, waar beschreven wordt dat Paulus allerlei plaatsen en streken doorreist 

met vrienden en broeders, en in Troas zeer versterkt en gezegend wordt, hoewel tijdens de lange 

afscheidsdienst, Eutychus vanuit de derde verdieping uit het raam naar beneden valt, maar als uit de 

dood weer opgenomen wordt, en waarna Paulus verdergaat met preken tot de vroege ochtendstond...!) 

27. Is het geen krachtig getuigenis dat de apostel die zegt dat we de tijd moeten uitkopen (Efeze 5:!6) dit 

zelf ook praktiseert en zijn tijd niet wil verslijten en verspillen, omdat hij gedreven wordt door zijn 

geestelijke reisdoelen? (zie Hd.20:16 ) 

28. Paulus zegt: "Maar ik acht op geen ding, noch houd mijn leven dierbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop 

met blijdschap mag volbrengen, en de dienst, welke ik, van de Heere Jezus ontvangen heb, om te 

betuigen het Evangelie der genade Gods." Zullen we stoppen met het bewonderen van Paulus, maar 

zullen we verlangen en bidden om diezelfde houding in ons geestelijk leven, èn ook praktisch 

onderzoeken waar en hoe we dat concreet in praktijk kunnen brengen! (zie Hd.20:24 waar Paulus op het 

strand van Milete, afscheid neemt van de ouderlingen van Efeze). 

29. Kunt u, kan jij, kan ik het Paulus nazeggen 'rein te zijn van het bloed' van de mensen die om ons heen 

zijn en met ons omgaan, met wie wij optrekken en om ons heen wonen, omdat we hen de volheid van 

het Evangelie hebben verkondigd? En zijn we er ook van overtuigd dat wij het zo nodig hebben om 

'acht te hebben' en dus waakzaam te zijn en te letten op onszelf, opdat wij geestelijk niet verachteren en 

verflauwen, of zelfs door ons leven anderen tot zonden zouden kunnen aanzetten? (zie Hd.20:26-28) 

30. Zullen we niet vergeten dat naast de zegen van de liefde van mensen zoals de oude Mnason, Filippus de 

evangelist, en de reeds eerder ontvangen jonge broeder en collega Timotheüs, Aquila en Priscilla en 

vele anderen, toch alles onderworpen moet zijn aan de gezegende bereidheid liever te sterven dan te 

leven, als de Heere Jezus ons dat vraagt? (zie Hd.21:13 waar Paulus zegt: "Wat doet gij, dat gij weent, 

en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te 

Jeruzalem voor de Naam van de Heere Jezus.") 

Ouddorp, ds. M.C. Schreur 

 

Uit de pastorie  

 

 

Meeleven met 

Mw. M.J. (Margo) Leeflang is eind maart en in de maand april verschillende keren opgenomen in het ziekenhuis 

Bethesda (vanuit het zorghotel in de Vliedberg, in afwachting van een permanent verblijf aldaar in een 

appartement.) Margo, neem het ter harte: 'Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten!' Gelooft 

Zijn heil- en troostrijk Woord. Ook op tweede paasdag moest ze weer worden opgenomen in het ziekenhuis 

vanwege bloedverlies vanuit haar de darmen. Maar ook daar mocht ze weer van terugkeren. We hopen dat de 

inwendige bloedingen voorgoed zullen zijn gestopt en dat de medicatie gezegend mag worden. Zoals het er nu 

uitziet zal de Vliedberg haar definitieve plek zijn. Uiteraard is het verlaten van je zo geliefde stekje aan de 

Hazersweg een hele stap terug; toch mogen we zeker ook de zorg van de Heere zien in het feit dat je een plekje 

mocht ontvangen in de Vliedberg, waar je vast en zeker mag ervaren met zorg en liefde omringd te worden. Ook 

dat is Dieu Donné! 
 

Overigens heeft Margo een 'buurvrouw' gekregen op de Vliedberg, met wie ze al heel lange tijd mag optrekken, 

want ze spreken elkaar nog menigmaal: Lenie van de 'Achterweg' (Tanis - de Leeuw) zoals ze haar altijd noemt, 

de moeder van Jan Tanis en schoonmoeder van Hannie, maar ook de oma van Vincent Duinkerken, de vriend 

van onze Annelies. Vanwege een val bij haar huis, verblijft Lenie nu dus ook in de Vliedberg, en de kans dat zij 

op haar eigen vertrouwde stek op de Achterweg nog terug zal komen is nagenoeg uitgesloten. Wat je daarbij 

voelt, zul je pas begrijpen als je het zelf ervaart. Margo en Lenie zullen elkaar daarin goed begrijpen. De Heere 

richtte hen beiden op, en heffe hun hoofd omhoog, om Zijn gunst te aanschouwen. Ps.3:2 berijmd. We wensen 

zoon Jan en kleinzoon Vincent en de andere kinderen en kleinkinderen van harte toe de liefde, zorg en aandacht 

aan haar te mogen blijven geven zoals reeds lang mag gebeuren! 
 

We wensen Wiek van 't Zelfde van harte Gods zegen en herstel toe, omdat hij een zeer ingrijpende 

openhartoperatie heeft ondergaan in het Erasmus ziekenhuis in Rotterdam. Hij werd maandag 13 april 

overgebracht naar het Maasstad ziekenhuis waar hij hopelijk op krachten mag komen en verder mag herstellen; 

daarna zal nog een revalidatietraject volgen. Inmiddels mag hij al wel weer thuis zijn en daar zijn ze beiden heel 

blij en verwonderd over, ook over alle goede thuiszorg en hulp. We wensen hem samen met Cocky alle goeds, 

en dat hun hoop en verwachting dag in dag uit, met hart en ziel op God zal zijn. De Heere heeft gespaard in 

allerlei moeilijke en zorgvolle wegen de laatste jaren. Laat al jullie verlangens met bidden en smeken en 

dankzegging bekend worden bij God. Hij heeft beloofd dan de vrede te geven die alle verstand te boven gaat! 
 

Ook wensen we Julian van Koppen sterkte en beterschap, omdat hij vanwege een ongeval op dinsdag 21 april jl. 

een hersenschudding heeft opgelopen. De Heere heeft gespaard, opdat Hij gedankt en gezocht zou worden. 
 



Op dinsdag 21 april moest broeder Maart Tanis opgenomen worden in het ziekenhuis vanwege hevige pijnen in 

zijn (onder)buik. Er zijn allerlei ontstekingen geconstateerd, maar het is nog niet duidelijk of ze kunnen 

opereren, omdat het nog niet helder is waar de ontstekingen en de pijn vandaan komt. Hij krijgt wel antibiotica 

toegediend, maar ze zouden de kwaal graag gerichter behandelen. Laat ons hem gedenken in het gebed, alsook 

zijn vrouw Bets en heel het gezin. Het is een ontzettende zegen dat hij weten mag dat zijn grootste probleem is 

opgelost: zijn zonden zijn vergeven en hij weet zich geborgen in de Heere Jezus! Dat neemt echter niet weg dat 

we ook mogen bidden of de Heere als de grote Medicijnmeester de pijn en kwaal wil wegnemen. Tegelijkertijd 

weten en we dat zijn en onze tijden in Gods hand zijn. Dus stemmen we in met de mensen van Ceasarea 

(Hand.21:14). Toen Paulus zei dat hij bereid was om te sterven te Jeruzalem, reageerden de omstanders met de 

woorden: 'De wil des Heeren geschiede.' 
 

Rouw  

Verder leven we mee met de rouwende familie Akershoek, omdat op 2 april 2026 in de Vliedberg Krijn 

Akershoek op 57 jarige leeftijd is overleden. We wensen Johan & Theresa Grinwis, en Wouter & Mathilde 

Weesie en Erik en Kim de Jong, van wie het een oom was, alsook de weduwe Corrie Akershoek-Flikweert, met 

haar gezin (Sjaak, Niels, Martin & Marlies) van harte de genade en de vertroostende nabijheid van de Heere toe. 

We leven ook mee met Klazien en Jan Boot, die vanwege het verlies van de vader en schoonvader van Klazien 

en Jan: Willem de Vogel. Hij overleed op 9 april 2026, en was sinds 2014 weduwnaar. We wensen Klazien maar 

ook haar man en de andere familie en nabijheid van de Heere toe en de troost uit Psalm 35: 1 die bovenaan de 

kaart stond vermeld. Bij de mededeling van zijn sterven staat vermeld dat hij is thuis gehaald door de Heere, en 

die woorden geven hoop en verwachting! Van harte toegewenst om ook zelf met die hoop en verwachting te 

leven, wat de toekomst brengen moge! 
 

Ook wensen we Moos Aleman en zijn vrouw Marrie sterkte en van harte Gods zegen en de vertroostende 

nabijheid en genade van de Heere toe in verband met het overlijden van Moos zijn zus: Suzanna Grietje Tanis-

Aleman (Sjaan), op 11 april 2026. Ze was al sinds 2014 weduwe. Zoals al gememoreerd, hebben vroeger vele 

voorgangers bij haar en haar man en de zondag doorgebracht, als de voorgangers een zondag kwamen preken en 

overbleven in Ouddorp. Met alle liefde en zorg werden de gasten omringd en dat zijn sommigen nog steeds niet 

vergeten, vandaar dat ik pas even moest denken aan de oude discipel Mnason, die pas ter sprake, tijdens de 

laatste zendingsreis. De Heere zij jullie als rouwende families nabij! 
 

Huwelijk  

Verder kregen we bericht van Mirthe van Wijk & Joost Knops dat zij donderdag 16 april 2026 in het huwelijk 

zullen treden. Op de trouwkaart stond vermeld dat de huwelijksceremonie om 14.15 uur begon. Ze hebben 

inmiddels elkaar het ja-woord gegeven in Landgoed Twistvliet, Koningin Emmaweg 4, te Vrouwenpolder. We 

wensen het aanstaande bruidspaar Joost & Mirthe, alsook de wederzijdse ouders van harte Gods zegen toe voor 

de toekomst! Bruid, jouw naam Mirthe (= een altijd groene, geurige struik) staat in de Bijbel vaak symbool voor 

vrede, Gods zegen en herstel, Jesaja 55)! Van harte toegewenst die drie gaven te mogen ervaren, in het 

huwelijksscheepje samen met Joost, onder Jezus' hoede. Bij deze geef ik jullie nog een trouwtekst mee (vanuit 

het eerder genoemde hoofdstuk Jesaja 55, vers 3a) "Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven!" 

Overigens, heel wat voor Martin & Marianne dat de tweede (maar wel eerstgeboren) dochter nu is uitgevlogen. 

Voorlopig zal de vaart er wel even uit zijn en mogen ze nog een tijdje genieten van Anna, die nog mag genieten 

van het gezinsleven thuis bij vader en moeder! 
 

Bezoek   

Zondagochtend 12 april jl. was er een echtpaar uit Amerika in de kerkdienst: Roger & Merle Tanis uit 

Pennsylvania, USA. Roger’s grootouders emigreerden vanuit Ouddorp in 1898 naar Amerika. Vandaar dat u in 

de dienst enkele Engelse zinnen hoorde. We kregen de zaterdag daarvoor een bijzondere ontmoeting toen ik de 

viskraam bezocht. Gelukkig tipte Lenneke Akershoek mij dat het echtpaar in de kerk was, zodoende kregen we 

een bijzonder gesprek. Ze waren zeer belangstellend en dankbaar voor alle informatie die zij zowel zaterdag als 

zondag na de dienst mochten ontvangen, en het was voor hen een bijzonder cadeau dat zij nog even Jan & 

Hannie Tanis mochten ontmoeten. Het was hun eerste bezoek vanuit Amerika naar Nederland, en ze wilden heel 

graag de kerk zien waar zijn grootouders gezeten hadden en als het even kon echte Tanis-mensen ontmoeten)  

Laat broeder Marco nou net in Amerika zijn deze weken...). Bram en Rosita en de koster nog hartelijk dank voor 

het verlenen van hand- en spandiensten in verband met het regelen van een Engelse Bijbel.  

We wensen de examenkandidaten sterkte als ze toeleven naar de uitslag van hun examens. Inmiddels zijn me 

vier namen bekend: Quillian Duifhuizen, Joas van der Giessen, Matthias van Koppen en Niels Meijer. We hopen 

van harte dat jullie goed nieuws mogen ontvangen! 
 

Ook wensen we Bram & Rosita van den Boogaart een gezegende tijd toe in Zuid Afrika. Maandag 20 april jl. 

vertrokken zij naar Zuid Afrika om hun zoon Sylven met zijn vrouw Caroline te bezoeken. Op D.V. 30 april 

hopen ze weer terug te komen. Een behouden aankomst t.z.t. in Nederland en Ouddorp gewenst. 
 

Ten slotte 

Zondag 26 april is de doopdienst geweest van Merel Weeise. Het Woord wordt bij de doop hoorbaar en zichtbaar 

gepreekt. We mogen dankbaar zijn dat Wouter & Mathilde deze dag hun dochtertje ten doop mochten houden. 

De Heere ga met jullie en maak heel veel gebruik van de dooptekst van Merel en doe als de verspieders in Jozua 

2: Klamp je vast aan het koord van de Hoop, aan de beloften van God en aan de God van de beloften! 

Maandag was het alweer koningsdag. Onze koning, Z.K.H. Willem Alexander mocht 59 jaar worden. We 

wensen hem toe als een David, een Hizkia en Josia te mogen zijn voor ons volk, om ons voor te gaan in het 



dienen van de Heere en het verstouwen op de grote Davids-zoon: de Heere Jezus Christus. Gerechtigheid 

verhoogt een volk, zegt Salomo. Moge onze majesteit daar aan bijdragen. 

Samen met broeder ds. G.R. Maurtiz en nog zo'n 40 andere Hollandse voorgangers en vele vele anderen uit 

Engeland en de rest van de wereld hebben we een bijzonder mooie en fijne predikanten conferentie van de 

Banner of Truth meegemaakt (in Yarnfield). Maar na 11 preken / lezingen en nog een aangrijpende Global-

update  (waarin acht korte presentaties werden gehouden over zending en evangelisatie wereldwijd) ben je toch 

wel toe aan het verwerken van alles, en dan nog veel belangrijker: het vertalen in de praktijk van al het 

gehoorde! We hopen van harte -en we moeten en mogen dat ook bidden- dat de Heere de conferentie tot zegen 

stelt en dat wij daadwerkelijk iets van de opwekkende macht en kracht van de Heere zullen ervaren, persoonlijk, 

voor onze gezinnen en onze gemeenten, ofwel een voortdurend Pinksteren!  

We zongen daar (na afloop van een zeer bemoedigende en opscherpende lezing) een schitterend lied ter 

verootmoediging en vertroosting: 
 

Come, ye sinners, poor and needy (Kom, zondaars, armen en behoeftigen) 

weak and wounded, sick and sore;  (zwakken en gewonden, zieken en gekwelden) 

Jesus ready stands to save you,  (Jezus staat klaar om jullie te redden) 

full of pity, love, and pow'r.   (vol medelijden, liefde en kracht) 
 

Come, ye thirsty, come, and welcome, (Kom, dorstigen, kom en wees welkom), 

God's free bounty glorify;  (verheerlijk Gods vrije gift) 

true belief and true repentance, (waar geloof en oprecht berouw) 

every grace that brings you nigh. (elke genade die jullie dichterbij brengt) 
 

Let not conscience make you linger, (Laat je geweten je niet weerhouden) 

nor of fitness fondly dream;  (en droom niet van geschiktheid) 

all the fitness He requireth  (alle geschiktheid die Hij vraagt) 

is to feel your need of Him.  (is te voelen dat je Hem nodig hebt) 
 

Come, ye weary, heavy laden, (Kom, vermoeiden, zwaarbeladenen) 

lost and ruined by the fall;  (verloren en door de zondeval geruïneerd) 

if you tarry till you're better,  (als je wacht totdat je beter bent) 

you will never come at all.  (zul je helemaal nooit komen) 

Lo! th' incarnate God, ascended, (Zie! De mensgeworden God, steeg ten hemel) 

pleads the merit of His blood; (pleit door de verdienste van Zijn bloed) 

venture on Him, venture wholly; (Verlaat je op Hem, waag het ten volle) 

let no other trust intrude.  (laat geen ander vertrouwen binnendringen!) 

 

Ds. M.C. Schreur 

Gemeente nieuws 

 

Nieuw adres  

Samen met het echtpaar Rein & Ina Kleine-van Koppen verblijden wij ons in het feit dat sinds 15 april Rein ook 

een plekje heeft mogen ontvangen in Bestenwaerd Essenlaan 101 3247 GG – Dirksland, kamer K145. Op 

dezelfde locatie als waar Ina verblijft. We wensen hen zegen en vreugde toe, te midden van alles nog vreemd en 

anders is dan vroeger. Hoe dan ook: dichterbij elkaar dan de voorgaande maanden is een verblijdende zegen! 
 

BBQ 

Op DV. vrijdag 26 juni is ons voornemen weer met elkaar de jaarlijkse BBQ te houden in de tuin van de 

pastorie. Meer informatie volgt in de volgende Kleine Kracht en via de app.. Maar dan kunt u alvast de datum 

noteren in uw agenda.  
 

Gezamenlijke gebedsdienst 20 mei  

In de aanloop naar deze Pinksteren zal er weer een gezamenlijke gebedsdienst worden gehouden. Deze keer zal 

dat plaats vinden in de Doopsgezinde gemeente op D.V. woensdag 20 mei. Spreker zal zijn: Ds. L. Kruger. 

Aanvang: 19.30 uur. Allen hartelijk welkom uiteraard. 
 

Belijdenisdienst tweede pinksterdag maandag 25 mei 2026 

Zondag 24 mei is het alweer Pinksteren. Met de groep belijdeniscatechisanten gaan we al weer de laatste 

hoofdstukken door. Te zijner tijd leest u in de Zaaier de namen van hen die hun ja-woord willen gaan geven. 

 

Agenda, Deo Volente 

Zondagsschool    

De Paasviering is geweest, het was fijn om met elkaar stil te staan bij het lijden en 

sterven van de Heere Jezus en het opstaan uit de dood: U zij de Glorie, Opgestane Heer! 

Geweldig om te zingen met elkaar, te luisteren naar Gods woord, teksten mochten 

worden opgezegd en de gave van muzikaliteit mocht ten gehore gebracht worden. Dank 

voor al jullie inzet! 
 

Als jullie dit lezen zit de meivakantie erop en de 1e keer zal weer 10 mei zijn.  

Datums wanneer we nog zondagsschool hebben dit seizoen: 10 mei, 17 mei, 24 mei,  

31 mei en de laatste keer zal 7 juni zijn! 

   

Op zondag 24 mei is het 1e Pinksterdag, dan hopen we ook bij elkaar te komen met het zondagschool uur.  



We staan de komende weken stil bij Jezus Hemelvaart en dat God ons Zijn Heilige Geest stuurde om voor altijd 

bij ons te zijn in Zijn Goddelijke kracht 
 

Kerk naar buiten 

Op vrijdag 8 mei wordt er in Dorpskerk om 19:30 uur een Psalmzangavond (4e editie)   gehouden met 

medewerking van het:  Dutch Baroque Vocal Consort.   Onder leiding van: Gerard de Wit, die tevens organist op 

het kerk- en kistorgel zal zijn.  Solisten: Johanneke de Wit – blokfuiten en Magdalena Kasprzyk-Dobija – 

Barokcello.  Presentator: Arie de Bruijn, die de muziek in het historisch kader zal plaatsen. Inloop vanaf 19:00 

uur. Toegang gratis. Collecte. Het programma is te vinden op www.dutchbaroque.nl 
 

Vrouwenkring ‘Sola Fide’ 

Maandag 11 mei 2026 hopen wij de een-na-laatste Bijbelstudie te houden. Bijbelstudie  9: Naar Jeruzalem 

Handelingen 20: 22-24 en 2. Paulus wil koste wat het kost naar Jeruzalem. Daar staan hem boeien en 

verdrukking te wachten, en toch gaat hij! Is dat niet spelen met je leven? Nee, hij zet zijn leven wel op het spel, 

maar dat doet hij om van Zijn Meester te getuigen, die voor Hem gestorven is. Paulus leven was een dankoffer 

voor het volmaakte offer van de Heere Jezus Christus. De Heere vraagt ook van ons dat wij ons leven, ons hart, 

in Gods hand leggen. In Spreuken 23:26 klinkt die persoonlijke roep: “Geef Mij uw hart.” Dat is de kern: niet uit 

plicht, maar uit liefde en dankbaarheid leven tot eer van de Heere. 
 

Hij die rustig en stil, zich steeds voegt naar Gods wil, 

Hem in alles vertrouwt en gelooft, 

die slechts hoort naar Zijn stem, 

zich geheel geeft aan Hem, 

smaakt een vreugde die nimmer verdooft. 

 

D.V. Maandag 1 juni 2026 is de laatste Bijbelstudie: Getuigen voor koning en keizer Handelingen 26: 1-32 en 

28: 16-31 
 

 

Laatste contactmiddag met soep en brood maaltijd!  

We proberen nog een laatste keer een contactmiddag te organiseren ter afsluiting van het seizoen en deze keer 

willen we dat ook graag combineren met een brood- en soepmaaltijd. 

Op woensdag 6 mei, jong en oud: vanaf half drie staat de koffie weer klaar in de Morgenster. (Opgeven via 06 

20905676. E-mail: mcschreur@kliksafe.nl) 
 

Hartelijk welkom! 

 

 
Creaochtend 

Nog één keer voor de zomervakantie creatief bezig zijn, en andere mensen ontmoeten in een ontspannen sfeer! 

Wanneer? Donderdag 21 mei in de ‘Morgenster’ Hervormde gemeente Ouddorp. Iedereen, van onze gemeente, 

buiten onze gemeente, is van harte welkom! We beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie met wat lekkers, 

daarna gaan we haken, breien, borduren of wat u maar wilt. Rond de klok van 12.00 uur gaan we een kop soep 

eten en bakken we deze keer heerlijke waffels voor jullie, en sluiten rond 12.45 af. Om deel te nemen aan deze 

morgen vragen we € 10,00 en de opbrengst is voor het zendingswerk van de GZB. Voor vragen en opgeven bij: 

Aat Pikaart 06-50574789. 
 

Tienerclub Follow Me 

Vrijdag 8 mei hebben we weer een superleuke Follow Me avond gepland! Let op: de tijden 

zijn anders dan we gewend zijn! We willen deze avond 17.30 uur met elkaar beginnen met 

pannenkoeken. Om 18.30 uur gaan we dan met elkaar naar de schietvereniging. Hiervoor 

hebben we wel wat gegevens van jullie nodig. Kijk hiervoor in de groepsapp. Zorg dat je erbij 

bent,  we rekenen op jullie!  Vrijdag 22 mei hopen we ook weer bij elkaar te komen. Wat we 

dan gaan doen horen jullie nog. En dan de slotdag 30 mei. Als het nog niet gelukt is probeer dan zeker nog vrij te 

regelen. We willen deze dag om 12.30 met elkaar beginnen. Houd voor verdere info de app in de gaten. 

We hopen als leiding jullie bovenstaande data allemaal weer gezellig te ontmoeten 

Gebedsmoment 

Het maandelijkse gebedsmoment zal vrijdagavond 29 mei 19:00 uur gehouden worden in ‘de Morgenster’. 
 

Activiteitencommissie 

Verkoop gebakken vis 11 april 2026 

Op zaterdag 11 april werden er heerlijke gebakken visjes verkocht. We mogen het dankbare bedrag van: 

€1.406,69 vermelden als opbrengst voor deze actie. Alle vrijwilligers en een ieder die vis is komen halen 

hartelijk dank. We willen ook graag Visspecialist Hameeteman en vishandel Sperling bedanken voor de 

sponsoring en samenwerking.  
 

Commissieleden 

We zijn blij te mogen melden dat Adriaan Ploeg de commissie komt versterken. 
 

Spaardoel activiteitencommissie 

Nu de Morgenster prachtig is opgefrist, heeft de activiteitencommissie samen met de kerkrentmeesters een nieuw 

doel uitgezocht. Dit jaar komt de opbrengst van alle acties ten goede aan het vervangen van de 

kerkomroepinstallatie. Deze is inmiddels sterk verouderd en valt soms ook uit. 



 

Aanmelden vrijwilligers Jaarmarkt 

We hebben helaas nog niet genoeg hulp voor op de markt en zijn dus dringend op zoek naar vrijwilligers voor 

tijdens de marktdag: vele handen maken licht werk! Ben jij/bent u op D.V. vrijdag 15 mei beschikbaar voor de 

hele dag of een dagdeel dan kunt u zich aanmelden bij Joëlle Grinwis 06-57193854.  
 

Inzameling tweedehands spullen, kleding en boodschappen 

Dit jaar zamelen we weer diverse spullen in voor de verkoop tijdens de jaarmarkt.  

Tweedehands spullen (geen grote meubelstukken of grote elektronica!) voor de tweedekanskraam, kleding en 

houdbare boodschappen voor de boodschappenkraam kunnen bij fam. Meijer (Dorpsweg 39a) gebracht 

worden. U kunt voor vragen hierover contact opnemen met Mathilde van Splunder, 06-20378356. 
 

Uitzoeken kleding 

Op woensdagavond 13 mei starten we om 19.00uur in de Morgenster met het uitzoeken van de kleding die we 

gekregen hebben voor de verkoop. Helpt u ook mee? Vele handen maken licht werk! 
 

Hulp gezocht voor het opzetten van de kramen 

Op donderdag 14 mei willen we de kramen voor de markt weer opzetten. Ook halen we alvast de spullen op bij 

familie Meijer en zetten we alvast wat spullen klaar in de Morgenster, zodat we die op 15 mei makkelijk naar 

buiten kunnen brengen. Dit is ons eerdere jaren goed bevallen, omdat het op de ochtend van de markt zelf al 

druk genoeg is. Wilt u ons weer helpen? We starten om 13.15uur en met genoeg hulp is de klus snel klaar! 
 

Lekkers voor catering en verkoop 

Voor onze jaarlijkse markt doen wij nog een beroep op u! Wij zijn nog op zoek naar gemeenteleden die iets 

lekkers willen bakken voor bij de koffie. Denk aan cake, koek of ander heerlijk gebak – alles is van harte 

welkom. Ook zelfgemaakte producten zoals advocaat, jam of iets dergelijks ontvangen we graag voor de 

verkoop. Wilt u ons helpen om er samen een mooie en smakelijke markt van te maken? We zouden dat enorm 

waarderen! Heeft u vragen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wilt u uw producten op 15 mei vóór 

9.00 uur meenemen naar de markt? 
 

Fotoshoot tijdens de markt 

Jij Bent Waardevol, en dat mag worden vastgelegd. Tijdens de jaarmarkt wordt de zaal van de kerk voor één dag 

omgetoverd tot een studio. Even weg van de markt, een plek waar je mag binnenstappen zoals je bent. Met liefde 

leg ik een tijdloos en puur portret van je vast. Geen ingewikkelde poses, maar een ontspannen moment met 

aandacht voor wie jij bent. De minisessies zijn per persoon te boeken en duren ongeveer 10 minuten. Je ontvangt 

een professioneel bewerkt portret digitaal. Geschikt voor jong en oud. Of je nu al vaker bij mij voor de camera 

stond of voor het eerst komt kennismaken je bent van harte welkom. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten en een 

waardevolle herinnering voor je te mogen maken. Voor meer informatie of het boeken van een Fotoshoot stuur 

dan een bericht naar 0652266725 Liefs, Margretha (M A Fotografie) 
 

Sponsoring Jaarmarkt 

Om de kosten die gemaakt moeten worden voor het organiseren van de Jaarmarkt zoveel mogelijk te drukken, 

hopen wij sponsors te kunnen vinden. Wilt u ons hierbij helpen, dan kunt u zich melden bij een van de leden van 

de activiteitencommissie of een bedrag overmaken op IBAN: NL18 RABO 0146 3826 25  t.n.v. 

Activiteitencommissie Hervormde Gemeente Ouddorp o.v.v. sponsoring Jaarmarkt. Mocht u vanuit uw bedrijf 

willen sponsoren dan is er ook de mogelijkheid om een factuur te ontvangen.  
 

Adopteer een kraam 

Mocht u uw steentje bij willen dragen, dan is er een mogelijkheid om voor €15,- een kraam te 

sponsoren. Ook bedrijven kunnen al vanaf €25,- sponsoren, graag in dit geval uw bedrijfslogo 

mailen naar activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl, dan wordt u op ons sponsorbord 

genoemd. Voor meer info zie bijgevoegde bijlage.  
 

Belangrijke data 

13 mei – Vanaf 19.00 uur uitzoeken kleding in de Morgenster 

14 mei – 13.15uur Opzetten kramen 

15 mei - Jaarmarkt 
 

Jaarmarkt vrijdag 15 mei Tot slot 

We hopen, naast de vrijwilligers, ook heel veel gemeenteleden op onze Jaarmarkt van DV. vrijdag 15 mei te 

ontmoeten. De markt start om 9.00uur en eindigt om 15.30 uur. Er zijn veel kraampjes met allerlei producten 

onder andere: Woondecoratie, Italiaanse wijn en olijfolie, bakmixen, babykleding, kaarten, tuinplanten, kaas, 

fruit, gezondheids- en huishoudproducten, sieraden, speelgoed, boeken, de tweede handskleding en spullen, 

brocante enzovoorts. Ook het evangelisatieteam is weer aanwezig! En na het succes van de kinderactiviteiten 

vorig jaar, is ook het kinderplein dit jaar er weer. Of koop een lootje en maak kans op mooie prijzen: een 

(diner)bon van een lokale ondernemer of maak kans op een splinternieuwe pizzarette voor 6 personen! 

U kunt ook heerlijk neerstrijken op ons terras met wat lekkers te drinken en een heerlijk bakje kibbeling, wafel, 

broodje hamburger, patat of iets lekkers bij de koffie. Kortom voor elk wat wils, iedereen is van harte welkom en 

wij kijken uit naar uw komst! 

 

Ledenadministratie 
 

Verjaardagen 

  1 mei ~ 71 jaar, Mevr. J. Frik Hermansweg 28, 3253BG.  



  4 mei ~ 90 jaar, Mevr. P. Pleisch-Poldervaart Kelderweg 58, 3253TD. 

  7 mei ~ 70 jaar, Dhr. J.A. Bakelaar De Toekomst 41, 3253TW. 

  8 mei ~ 77 jaar, Mevr. A.M.G. van der Bok-Deenik Hoge Pad 107, 3253BH. 

  8 mei ~ 78 jaar, Dhr. T. Grinwis  Zeebrekersweg 23, 3253VS. 

10 mei ~ 79 jaar, Mevr. S.M. Klooster-Kanis Wilhelminaweg 29, 3253BW. 

12 mei ~ 78 jaar, Dhr. J.A. Nauta  Julianaweg 36, 3253BL. 

12 mei ~ 73 jaar, Dhr. C. Boelaars Diependorst 24, 3253VB. 

15 mei ~ 70 jaar, Mevr. C. Grinwis-van der Wende Diependorst 127, 3253VC.  

21 mei ~ 77 jaar, Mevr. E.A. Tanis-van der Wende Oudelandseweg 46m, 3253LP. 

25 mei ~ 70 jaar, Dhr. W. Tanis Ireneweg 13, 3253BK. 

29 mei ~ 71 jaar, Dhr. C.A. van Dijk Oudelandseweg 23, 3253LN . 
 

Overleden 

- Dhr. K. Akershoek 

 

Verantwoording van uw gaven 

 

Over de periode van 1 t/m 31 maart 2026 is het volgende ontvangen: 

Kerkrentmeesterlijk beheer  

Kerkrentmeesters    2.923,90 

Bijdrage energie  937,35 

Biddag 2026   2.075,89 

Kerkbalans         7.834,50 

Totaal Kerkrentmeesterlijk beheer      € 13.771,64   

Diaconie 

Kerkelijk verenigingswerk, 1 maart  285,43    

Stg. Real Time, 8 maart  266,03 

Biddag collecte, 11 maart                                         1.335,28 

GB. Leerstoelfonds, 15 maart 268,93 

Wycliffe bijbelvertalers, 22 maart 336,73 

Stg. Timotheos, 29 maart 356,43 

Stg. Hulp Oost Europa  182,00 
 

Totaal diaconie           €   3.030,83 

Kerkrentmeesters en diaconie samen             € 16.802,47     

Waarde ingeleverde collectemunten € 1.703,25 
 

Verjaardag fonds 2026 

Stand vorige keer  210,00 

Ontvangen februari    140,00 

Totaal € 350,00 
 

Kleine Kracht 21e jaargang 

Stand vorige keer  859,00 

Aan giften          170,00          

Totaal  € 1.029,00 
 

Kom, Heil’ge Geest! daal neder, Als op het Pinksterfeest! 
Maak onze harten teeder; Daal neder, Heil’ge Geest! 

Ach, steeds zijn onze zinnen Naar ’t aardsche heengericht. 
Kom, goede Geest, daarbinnen En maak het duister licht! 

 

Leer ons den Heiland kennen, Hem minnen meer en meer; 
Leer aan zijn dienst ons wennen, Dien kiezen keer op keer. 

Doe ons den Vader eeren, Die in zijn Zoon ons mint. 
Wil ons in alles leeren; Maak hemelsch ons gezind! 

 

 

Voor onze jongeren 
 

De geest doorbreekt grenzen 

De Heilige Geest doorbreekt de grenzen. Het evangelie is niet alleen voor de Joden, maar ook voor de heidenen. 

Het wordt één kudde en één Herder. Daarom is Pinksteren ook het feest van de zending. Iedereen moet de blijde 

boodschap van Gods redding horen! En zij zongen een nieuw lied…. Want Gij zijt geslacht en hebt ons Gode 

gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie. Openbaringen 5 vers 9.  
 

Puzzel  

Zoek de antwoorden op en vul ze in. Wat lees je dan van boven naar beneden. 

1.Wij hebben een ….. bij den Vader, Jezus Christus den Rechtvaardige. (1 Joh. 2:1)  

2.En de Geest is het Die getuigt, dat de Geest ….. is. (1 Johannes 5:6) 

3.Die ons ook het ….. des Geestes gegeven heeft. (2 Korinthe 5:5) 



4.Maar gij zult ontvangen de ….. des Heiligen Geestes, Die over u komen zal. (Hand. 1:8) 

5.Ik ga heen om uw ….. te bereiden. (Johannes 14:2) 

6.En de ….. des Heiligen Geestes ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. 

(Handelingen 2:33) 

7.Opdat gij weder ….. en met de Heilige Geest vervuld zou worden. (Hand. 9:17) 

8.God ….. op met gejuich. (Psalm 47:6) 

9.En opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het ….. (Galaten 3:14) 

10.Werd Hij ….. daar zij het zagen, en een wolk nam Hem weg van hun ogen. (Handelingen 1:9) 

11.Raak Mij niet aan, want ik ben nog niet ….. tot Mijn Vader. ( Johannes 20:17) 

12.En het zal zijn in de laatste dagen zegt God, Ik zal ….. Mijn Geest op alle vlees. (Handelingen 2:17) 

13.Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons ….. (Romeinen 8:34) 

 

1.                

2.                

3.                

4.                

5.                

6.                

7.                

8.                

9.                

10.                

11.                

12.                

13.                

 

De oplossing mag je inleveren bij: Jeannet Meijer Zeebrekersweg 8 3253 VS Ouddorp. Of via E-mail: 

jeannetmeijer@hotmail.com 

 

 

Zending en Evangelisatie 
 

Zendingsmiddag-avond 20 mei met John en Marjan Lindhout uit 

Nicaragua 

‘Het emotioneert me telkens weer hoe mensen in nood God groot 

maken’ 

“Door naast de mensen te gaan staan, tijd te hebben, te luisteren, er te 

zijn, met elkaar te lachen en te huilen, ontvang ik heel veel vreugde,” 

vertelt Marjan Lindhout. Met haar man John en hun tienerdochter 

woont ze in Latijns-Amerika. Het begrip ‘ontvangen’ kreeg hier voor 

haar een nieuwe lading. En het land ervaart ze als een warme deken om 

zich heen. Graag wil de familie dit met ons delen, daarom nu al vast 

deze oproep! Van harte welkom. Aanvang 19.30 uur.  

 

 

 

 
 

Zending ’s middag voor onze kinderen 20 mei 

De middag begint om 16.00 uur en zal ongeveer 17.30 uur afgelopen zijn. 

Welkom in de Morgenster. 

Neem gerust een vriend of vriendin mee! 

En.... na het luisteren, gaan we nog lekker samen eten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jeannetmeijer@hotmail.com


HAPPEN EN TRAPPEN 
U heeft er vast wel eens van gehoord: “Happen en Trappen”. Het gaat om eten 

en fietsen. U start op een punt en gaat een en stukje trappen en u komt bij het 
volgende punt.  

Hier begint de tocht met een heerlijk kopje koffie of thee met gebak.  

Daarna vervolgd u uw route en dan komt u bij het voorgerecht, daarna 

hoofdgerecht en op het eind het nagerecht.  
Zo hapt en trapt u uw diner bij elkaar. 

 

De zendingscommissie heeft een Hap- en Trap route voor u en jullie in elkaar gezet.  
 

We beginnen bij de Dorpskerk Weststraat 2 3253 AR Ouddorp.  

En het eindpunt is ook weer bij de Dorpskerk.  

Er is te kiezen uit 2 routes, 30 of 45 km.  
In verband met de catering is inschrijven gewenst. 

 

Wanneer: DV. zaterdag 6 juni 2026 
 

Vertrek: tussen 10.00 en 11.00 uur Dorpskerk Weststraat 2 3253 AR Ouddorp 
 

Deelname: Kinderen t/m 5 jaar gratis  
                  Kinderen van 6 t/m 12 jaar € 10,-  

                  Volwassenen € 25,- 
Betaling op locatie, contant of via QR-code.  
 

Graag aanmelden (i.v.m. de catering) voor woensdag 20 mei via email: hannievanutrecht@outlook.com 

of berichtje (06 12670468). 
Deelnemers die met de auto komen kunnen hun auto parkeren bij Parkeerplaats ‘De Goudsmiene’ of de 

parkeerplaats ´Dorpstienden’. (Volg bordjes: P centrum 1-2-3) 
 

Op uw routeomschrijving staan opdrachten om onderweg een mooie foto te maken 
van een bepaalt opject, maak hiervan een fotocolage, en verstuur deze naar het  

bovenstaande mailadres of het o6 nummer.   
Misschien wint u één van de prijzen die beschikbaar zijn.  

 

Geniet van de fietstocht, het is geen wedstrijd wie het eerste weer bij de Dorpskerk is.  
Fietsen is ontspanning en mobiliteit, en biedt daarnaast een perfecte gelegenheid om in een 

informele setting met elkaar te praten en sociaal contact te hebben.  

 

Kerkdiensten 
 

Zondag 10 mei 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Stichting De Ondergrondse Kerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Donderdag 14 mei 2026 Hemelvaartsdag 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte: 1e Stichting De Pietersberg. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 17 mei 2026  

  9:30 uur: ds. G.H. Molenaar, Genemuiden 

18:00 uur: ds. M.C. Schreur 

Collecte:1e Herv. Gerf.  Jeugdbond. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 24 mei 2026 Eerste Pinksterdag 

  9:30 uur: ds. A.A.W. Boon, Veenendaal 

18:00 uur: ds. J.A. van den Berg, Puttershoek 

Collecte: 1e GZB pinkstercollecte. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Maandag 25 mei 2026 Tweede Pinksterdag 

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur, Belijdenisdienst 

Collecte: 1e Stichting Gods Woord in de Wereld. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 31 mei 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. C. Doorneweerd, Sint Philipsland 

Collecte: 1e Diaconie. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

Zondag 7 juni 2026  

  9:30 uur: ds. M.C. Schreur 

18:00 uur: ds. M. Kreuk, Yerseke 

Collecte: 1e Kerkelijk verenigingswerk. 2e Kerk. 3e Bijdrage predikantsplaats. 
 

mailto:hannievanutrecht@outlook.com


Oppasrooster mei 2026   

10 mei – Elma en Elise  

17 mei – Annelein en Myrthe  

24 mei – Jasmijn, Miranka en Rhodé (1e pinksterdag) 

25 mei – Margretha en Elise (2e pinksterdag) 

31 mei – Rebecca, Annelein van koppen en Rosalynn 

07 juni – Nelie en Elise  

 
Jaarrekening 2025 

De jaarrekening over 2025 van het college van de kerkrentmeesters ligt voor de leden van de gemeente vanaf 11 

mei 2026 gedurende een week bij de scriba ter inzage. Alle leden kunnen tot en met 21 mei 2026 hun mening 

schriftelijk bij de scriba kenbaar maken. Voor het inzien van de rekening graag telefonisch contact opnemen met 

de scriba voor het maken van een afspraak. De verkorte versie van de rekeningen treft u hierbij aan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sponsors gezocht voor de jaarmarkt!  

Op D.V. vrijdag 15 mei 2026 is het weer tijd voor onze jaarmarkt.  

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om een kraam te adopteren. 

Zo steunt u onze markt en kunnen we meer geld ophalen voor het 

actiedoel:  

Een nieuwe geluidsinstallatie. 

Hoe werkt het? 

Voor de kramen die we gebruiken betalen we kraamhuur. Wanneer u overgaat  

tot adoptie van een kraam, doneert u 15 euro of een zelf gekozen hoger bedrag.  

Adopteren kan door het bedrag over te maken op het volgende 

rekeningnummer IBAN: 

NL18 RABO 0146 3826 25 t.n.v. Activiteitencommissie Hervormde 

Gemeente Ouddorp.  

Vermeld hierbij dat het gaat om adoptie kraam jaarmarkt 2026.  

U kunt ook adopteren door de onderstaande vragen in te vullen en deze 

brief met contant geld door de brievenbus te doen bij Marlies Schollaart 

op het adres Oosterweg 53 Ouddorp.  

Het is ook mogelijk om via de QR-code een bedrag over te maken. 

Snel en makkelijk: SCAN DE QR-CODE en ADOPTEER! 
 

Sponsoring als bedrijf 

Wilt u een kraam adopteren met uw bedrijf?  

Dit doet u al vanaf 25 euro! U kunt om een factuur vragen.  

Dit kan via het emailadres van de commissie of bij de penningmeester Marlies Schollaart. 

Wanneer u met uw bedrijf ons wil sponsoren, dan zullen we uw bedrijf op ons sponsorbord bij 

de jaarmarkt vermelden.  

Wilt u dan uw logo mailen naar: activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl 

Hartelijk dank namens de Activiteitencommissie!  

Daniël van Koppen, Joëlle Grinwis, Erika Achterberg,  

Adriaan Ploeg, Mathilde van Splunder en Marlies Schollaart 

Voor vragen kunt u contact opnemen per mail of telefoon:   

activiteitencommissie@hervormdouddorp.nl /  06-10067546 

 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Ja, ik adopteer een kraam voor de Jaarmarkt van de Hervormde Kerk in Ouddorp 

€ 15,00 

€ ……........ (bedrag zelf in te vullen) 

 

(Bedrijfs) 

Naam:…………………………………………………………………………………. 

 

Adres:…………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoonnummer:………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

Adopteer een kraam 



Pinkstercollecte GZB 2026 
Help jongeren Jezus te 
volgen 
 
De Hervormde Kerk van Oost-Afrika 

bestaat voor meer dan de helft uit 

jongeren. Juist daarom is investeren in 

jeugdwerk van groot belang. Jongeren 

hebben begeleiding nodig om te groeien 

in geloof, hun plek in de gemeente te 

vinden en Jezus te volgen in het 

dagelijks leven. De kerk wil voor hen 

een veilige plek zijn van hoop, richting 

en verbondenheid. 

 

De Hervormde Kerk van Oost-Afrika en 

de GZB werken samen aan sterk 

jeugdwerk in Kenia én in Nederland. 

Jeugdwerkers wisselen ervaringen uit, 

leren van elkaar en ontdekken samen hoe 

zij jongeren kunnen toerusten vanuit de 

Bijbel. Zo bouwen we aan jeugdwerk dat 

jongeren helpt om stand te houden in 

deze tijd. 

 

Met de pinkstercollecte 2026 ondersteunt 

de GZB dit werk, zodat jongeren mogen 

groeien in geloof en leren leven dicht bij 

God. 
 

Hoe kunt u bijdragen? 

• Gebruik de collectemethode van uw gemeente. 

• Doneer via Tikkie, www.gzb.nl/pinkstercollecte of de antwoordkaart in de 

collectefolder. 

• Blijf bidden voor het zendingswerk. 

 
Op verzoek 
Iemand vroeg naar het geciteerde gedicht (in de Goede Vrijdag dienst). Bij deze: 
 

Jezus met de doornenkroon 
Ik ben schoon, men bemint Mij niet; 
Ik ben edel, men dient Mij niet; 
Ik ben almachtig, men vreest Mij niet; 
Ik ben rijk, men bidt Mij niet; 
Ik ben eeuwig, men zoekt Mij niet; 
Ik ben wijs, men vraagt Mij niet; 
Ik ben de weg, men bewandelt Mij niet; 
Ik ben de waarheid, men gelooft Mij niet; 
Ik ben het leven, men begeert Mij niet; 
Ik ben het licht, men ziet Mij niet; 
Ik ben barmhartig, men betrouwt Mij niet; 
Ik ben de Leidsman, men volgt Mij niet; 
O mens, gaat gij verloren, — Verwijt het Mij niet, 
Ik ben de oorzaak van uw verdoemenis niet! 
 


